Commissie Ontmoeting & Inspiratie

THEMA-AVOND | MAANDAG18 NOVEMBER 2024

'KUNST & RELIGIE OF ANDERSOM'

eligie

Zoals het 1s, zoals het

soms en altijd anders is

Waar: Kerkelijk Centrum Irene | Julianastraat 27 | Vroomshoop
Sprekers: Berthie Postma, Leendert Pieter Stodel en Kees Huijgen
Aanvang: 20.00 uur, de koffie/thee staat klaar vanaf 19.45 uur



In 2015 werd een avonddienst in
Kerkelijk Centrum Het Anker in
Vroomshoop gewijd aan de creatieve
uitingen van 18 plaatselijke- en regionale
kunstenaars. Het ging veelal om
religieuze kunst, waarbij het thema voor
zich sprak: ‘Scheppend geloven’.

De commissie Ontmoeting & Inspiratie
van de Protestantse gemeente te
Vroomshoop geeft ‘Kunst & Religie’

een centrale plek in de themavond van
maandagavond 18 november a.s. in
Kerkelijk Centrum Irene.

WAT IS KUNST?

Menigeen geeft hier zijn of haar eigen uitleg
endraai aan.

De dichter Willem Kloos omschreef kunst
als volgt: ‘Kunst is de allerindividueelste
expressie van de allerindividueelste emotie.
Persoonsgebonden dus en dat komt ook

tot uiting op de thema-avond maandag

18 november a.s., die als thema meekrijgt:
‘Kunst & Religie of andersom’. Het gaat
daarbij om wat de kunstenaar innerlijk
beweegt. Drie kunstenaars uit de gemeente
Twenterand zijn uitgenodigd om op deze
avond vorm en inhoud te geven aan het
thema ‘Kunst & Religie of andersom’.
Daarbij laten ze uiteraard ook hun creatieve
uitingen zien.

BERTHIE POSTMA

Allereerst is daar, evenals

in 2015, Berthie Postma, die
op geinspireerde wijze met
op schilderijen en andere
uitingen verwerkte zaden, bloemen en
planten in haar atelier 't Ankertje aan de
Stationslaan in Vroomshoop werkt. In
woorden van Berthie: ‘Planten vertellen
allemaal hun eigen verhaal, het verhaal van
hun Schepper’. Vele taferelen uit de natuur
en uit de Bijbel worden op een aansprekende
wijze in ‘natural art’ vorm gegeven.

LEENDERT PIETER STODEL
Ook uit Vroomshoop komt
Leendert Pieter Stodel, die
vrijwel dagelijks actief is in
het lokale kunstcollectief in
D'Oale Skoele. Zijn Joodse achtergrond

is in zijn schilderijen en verdere uitingen
zichtbaar. Dat is bij Leendert Pieter onder
meer te zien bij een schilderij van de profeet
Jeremia en andere Bijbelse taferelen. Ook
is er een ontroerend schilderij van twee
Joodse broers, die elkaar 70 jaren na de
gruwelen in een concentratiekamp alsnog
in de armen kunnen sluiten. Ook ontbreekt
een weergave van de bevrijding van
Vroomshoop op 5 april 1945 niet.

KEES HUIGEN

Als derde is Kees Huigen

uit Den Ham uitgenodigd.
Hij laat het christelijk

geloof doorklinken in zijn
gepassioneerde werk als beeldhouwer.
Kees heeft naast kunstuitingen in zijn
woonplaats Den Ham al meerdere
kunstwerken in Vroomshoop gerealiseerd.
Daartoe behoren onder meer het
‘Monument voor Vrede, Vrijheid en Recht’
en de ‘Levende piramide’ van Vroomshoop.
Ook in de gemeente Hardenberg is Kees
een gezien kunstenaar, onder meer door
het Indié-monument en het monument van
het Joodse werkkamp ‘De Molengoot’. Kees
is tevens nauw betrokken bij de bekende
expositie ‘Zandverhalen’ in Elburg.

WAAR - WANNEER

Op maandag 18 november a.s. staan in
Kerkelijk Centrum Irene ontmoeting en
zeker ook inspiratie centraal.

De inloop met koffie en/of thee is vanaf
19.45 uur en vanaf 20.00 uur wordt er
met de themavond begonnen.



